
Foursome Wedstrijd 
Door Menno Kempff 
 
Ook ik, Menno, voeg graag iets toe aan bovenstaand verslag van Richard (het blijft immers een 
teamwedstrijd...)  
 
Mijn eerste Foursome kampioenschap, en toen Richard belde met de vraag hoefde ik niet lang te 
twijfelen. We kunnen het uitstekend vinden samen en op een of andere manier (of juist daardoor) 
spelen wij samen vaak erg relaxed en ontspannend. Hoe anders was ons proefrondje... Ik holede 
géén één putt van binnen twee meter, sloeg links en rechts te ver en was zeker niet in goede doen. 
Na een goede hole 14, eindigde de oefenronde met een fikse onweersbui. Niet compleet, niet goed 
gespeeld, maar.... we hadden wel een plan! Ik had Richard beloofd om op zondag geen enkele putt te 
missen zoals ik die dag deed en ben speciaal daarvoor nog een uurtje wezen trainen.  
 
Zondagochtend vroeg bleek dat al uit te betalen. Mijn eerste lip-out vanaf 1,5 meter had ik pas 
ergens in de tweede ronde. Weinig missers hadden we in de baan en waar één van ons miste, 
herstelde de andere zich waardoor we geen of weinig schade opliepen. Tweemaal een heerlijke 
ronde gelopen, veel plezier gehad én uiteindelijk met de eerste plaats beloond. Ik heb ervan genoten. 
Richard, dank voor je vertrouwen en uitnodiging om met je te spelen. Het was top! 
 
Clubgenoten, hopelijk treffen wij elkaar weer bij een volgende wedstrijd. Dank voor jullie strijdlust!  
 


